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SAĞ İKTİDARDA KALDI FAKAT 
DEĞİŞİM İŞTEĞİ HALA MEVCUT. 


KRİZ DEVAM EDİYOR, HAK İSTEMLERİ 


Gerilemelerine rağmen, seçimler sağ par- 


tilerin mecliste çoğunluk olarak kalmalarını 


sağladı. Sağ partiler seçimlerin ikinci turunda çok az bir farkla çoğunluğu sağladılar. 


Seçmenlerin yüzde 49,3 ü değişimlerin yapılması için oy kulluandı. Bu seçmenler, içerisinde komünist, soyalist, ve sol radikal bakan- 


“larında bulunacağı bir ortak hükümet programı 


için oy kullandılar. Bunun büyük önemi vardır. 
Sağın hiç bir yalan kampanyası bu önemli sonucu ortadan kaldıramayacaktır. 


CGT yürütme kurulu, bu iki önemli veriden 


“emekçilerin bilinç sahibi olduklarını ve bu 


bilincin yerini aldatmaya bırakmayacağını ve bu değişim isteğinin dahada kuvwvetleneceğinin bilincindedir. Yüksek düzeydeki bilinç anlayısı üzerine dayanarak, hak istemlerini sonuca ulaştırmak ve karar verilen değişimler için verilen mücadeleyle bınlan genişletilip elde edilebilirler. 


CGT yürütme kuruluna göre, demokratik ve ekonomik değişimlerin anahtarı olan, sosyal 


- objektif konnularda, reformlarda, iyi bir ortak 


programla en erken bir zamanda bütün sol partilerin birleşmesi olsaydı, son aylarda verilen mücadele sayesinde daha iyi bir sonuç 


~ elde edilebilirdi. 


CGT bu anlamda bütün gücünü kullanarak harekete geçti, yine CGT ancak belirli bir programa dayanarak hareket edildiği müddetçe değişimlerin olacağının bilincindedir. Sendikamız bu anlayış içerisinde hareket ederek 


- emekçilerle büyük kitle toplantılara yaparak 


üzerine düşeni yapmıştır. Yine. CGT mesele- 


“leri derinlemesine tartışmak için sol partilerle 


ai? 


- tiler arasında 


i 


toplantılar yapmıştır ve bu hareket 1972 yılında - 


ortak hükümet programından bu yana devam etmektedir. 


= Seçimlerin birinci turundan sonra sol par-AA imzalanan. anlaşmayla, CGT önemli sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili 


RoR tavrını belirtti. Bunlar: En aşağı ücret 


(SMIC) 2400 F., aile yardımları emeklilik 


© 500000 -yeni işin yaratılması, sosyal sigorta. 
CGT bütün emekçileri, sosyal. ilerlemeler ve 


Da, 


TE 


demokrasi için her yerde sol birliğinin. tek adaylarını desteklemeye çağırdı. 


CGT, değişimlerin yalnız solun- birliği ve demokratik güçlerle olacağını bir defa daha tekrar etmektedir. CGT bu anlamda bütün sendikal bağımsızlığıyla ve kendi proğramından hareket ederek eylemlerine devam edecektir. 


Yürütme kurulu son aylardaki iş durumunuda göz önüne alarak, bütün CGT örgütlerinin sorunları emekçilerin gözleri önüne açıkça sermelerini istemekte, en zor sorunlar karşı- 


. Sında dahi, CGT'nin sendikal örgüt karakterle- 


rinden çıkarak mücadeleden tereddüt etmemelerini istemektedir. Bu CGT'nin tesirli bağımsız ve aktif rolünün bir şartıdır. 


Yoksulluğun affedilmez karakterli sosyal bilinci, her türden adaletsizlikler, emekçilerin kurbanı olduğu işsizlik gençliğin bunalımı, bütün bunlar artmıştır, bunlara karşı eylemler karşı koymalar yükselerkin, kadınlarda bu mücadele içerisinde yerlerini almaktadırlar. 


Emekçilerin, kendi öz hak istemleri için verdikleri mücadele bütün seçim kampanyası zamaniındada devam etmiştir. 


Ekseriyetinin emekçi olduğu, seçmenlerin yüzde 49,33 ü değişimlerden yana oylarını kullanmıştır. Bu durum emekçiler arasında kendi çıkarlarının korumaları için önemli bir bilinci yükseltmektedir. 


Bütün sosyal ve ekonomik problemlerin hala mevcut durumda olmasıyla onların tekrar kötü tesirlerini göstermesi gecikmeyecektir. 
Fiyatlar devamlı olarak yükselmekte, düşük ücretler alabildiğini, alım gücü düşüyor, şubat 


ayında işsizlik yüzde iki oranında daha arttı. ` CGT, yürütme kurulu sol hükürfetine sora- 


cağı soruları, bu gün patronların ve sağın çoğunlu olan hükümete sormaktadır. CGT bundan böyle bütün ulusal alanda, iş yerlerinde ve her dalda bu sorunların çözümlenmesi için toplu sözleşmelerin başlamasını istemektedir. 


En aşağı ücretin 2400 F. ücretlerin ve alım gücünün garanti. altına alınması, iş kademelerine düzen verilmesi, yapılan adaletsizlikler karşısında, işsizliğin karşısında, fabrikaların 


MEYDANDA, ONLARLA İLGİLENMEK GEREK 


kapanması karşısında olunması, emekliliğin 


erkekler için 60, kadınlar için 55 yaşında olması, beşinci izin haftasının tanınması, hayat ve 


iş sartlarının geliştirilmesi için tedbirler alınmalıdır. 


Kadınların, gençlerin iş sorunlarını çözümlemek yaşlı ve emekli pansiyonerlerin durumlarını iyileştinmek gerekir. 


Emekçilerin kendilerine insanlar gibi saygı duydurmaları için, haklarını daha iyi müdafa etmeleri ve daha iyi örgütlenebilmeleri için yeni yeni haklar tanınmalıdır. Ve yine aynı zamanda ulusal planda toplu sözleşmelerin başlamasını istiyoruz. 


CGT, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda emekçilerin haklarını korumak için onların hak istemlerinden çıkarak mücedelesine hiç bir zaman ara vermeyecektir. CGT yine önemli olarak bilhassa CFDT ile kendisi arasında güçlenen eylem birliğinin dahada güçlendiğini belirtmektedir. 


CGT, yürütme kurulu güncel emekçilerin daha güçlü, daha tesirli ve onların sorunlarının üstesinden gelecek olan bir CGT'ye ihtiyaçları olduğunun bilincindedir. 


Bu durum hiç zaman kaybetmeden yüzbinlerce yeni: emekçinin CGT'ye üye olmalarının önemini artırmakta ve CGT örgütlerinin kitle dinamiğini 40. kongreye kadar sağlam bir şekilde tutmalarının önemini belirtmektedir. 


Bu atılımlara paralel olarak, kongrenin perspektifi içerisinde, CGT yürütme kurulu ve konfederal bürosu, örgütümüzün temeli, ve 


.bağımsızlığını belirten objektif teklifleri ve bu 


hareketleri geliştirecek CGT'nin bagrında bir tartışma hazırlayacaktır. 


CGT, bir sendikal örgüt olarak büyük bir kavgadan çıktı. hala karanlıklarda kalan sorunların hakkından gelebilmek, ve verilen mücadeleyi dahada yükseklere çıkanmak için, sınıf ve kitle sendikası olarak bünyesinde to- 


pladığı güçleri büyütmek mücadelesi yvermektedir. 


CGT yürütme kurulu 
Paris 21 mart 1978. 
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DEĞİŞİK ÇALIŞMA VE 


OTURMA KARTLARI 


ÇALIŞMA KARTI : 


Birinci çalışma kartı. 


Yeni gelen göçmen emekçi önce bir sene geçerli ve yenilenebilir bir geçici çalışma kartı alır. (Carte A) Bu kart işçiye belirtilen iş ve bölgede çalışma hakkın verir. 


İkinci çalışma kartı : Geçici şalışma kartı ile bir sene çalışmış olan emekçi üç sene geçerli olan ve yenilenebilen (Kart B) « olağan » çalışma kartını isteyebilir. Bu kart içinde belirtilen bir veya birçok mesleklerde ve bölgelerde çalışma hakkını verir. 


Bütün ücretli meslekler için çalışma kartı : Carte C 


Üç sene B kartı ile çalışmış olan göçmen emekçi « Bütün meslekler için çalışma kartını » isteyebilir. Yani Carte C. Bu kart on sene geçerlidir ve yenilenebilir. Bu kartı alan emekçi Fransanın her yerinde ve her meslekte çalışma hakkına sahiptir. 


Bu bütün ücretli meslekler için, çalışma kartı aşağıdaki durumlarda itirazzız olarak verilir ve yenilenir. 


A) İmtiyazlı olarak oturana 
B) Fransız vatandaşı ile evli olana 


C) AET (Avrupa ekonomik" topluluğu) ülkelerinden birinin Fransada çalışan ve oturan bir vatandaşıyla evli olana. 


D) Fransada kaldığı üç sene içerisinde iki seneyi öğrenimde geçirdiğini ispatlayan genç göçmene, eğer ana veya babasından birisi dört senedir Fransada oturuyorsa. 


E) Siyasi mülteci veya hiç bir devletin uyruğunda olmayıp Fransada üç sene kaldığını ispatlayana veya bir yada bir kaç Fransız uyruklu çocuğu olana. 


(DİKKAT : Bu üç çalışma kartının verilişi, 21 Kasım 
1975 kararnamesinin sonucudur. Bu kararname göçmen 
emekçilerin haklarını kısıtlamıştır. Çünkü bu kararname ile sürekli olarak geçerli olan çalışma kartı yürürlükten kaldırıldı. Fakat daha önce verilen çalışma kartları geçerlidir. 
Sürekli olanları yenilemek gerekmez, diğer belli süreler için verilmiş olanların süresi bitince yenilemek gerekir. Bu durumda Fransada bir sene çalışmış olanlar « olağan çalışma kartı » (Carte B) isteyebilirler. Ve dört sene çalışmış olanlarda Bütün ücretli meslekler için geçerli çalışma kartını (Carte C) isteyebilirler. 


OTURMA KARTLARI 


Üç çeşit oturma kartı verdir, 


— Yeni gelen bir göçmen emekçi her zaman bir sene süre ile geçerli bir olan bir oturma kartı alır. 


— « Olağan oturma kartı » Bu kart üç sene geçerlidir. 
Geçici oturma kartının süresi bitince bu kart istenebilir. 


AYRICALIKLI OTURMA 
Ayrıcalıklı oturma için geçerli şartlar : 


En aşağı üç seneden beri Fransada oturan göçmen emekçiler « Ayrıcalıklı oturma » kartını isteyebilirler. (Fransaya geldikleri zaman kaç yaşında olduklarının hiç önemi yoktur.) 


— Daha geçerli olan özel durumlar : Fransız vatandaşıyla evli olan göçmen emekçiler, veya Fransız uyruklu olan anne ve babalar için bir seneden beri Fransada oturmak yeterlidir. À 


Ayrıcalıklı oturma kartı on sene geçerlidir ve yenilenebilir Ayrıcalıklı oturma kartının tanıdığı haklar nelerdir ? 


— Ayrıcalıklı oturma kartına sahip olan herkes bütün ücretli meslekler için geçerli olan C kartını isteyebilirler. 


— Ayrıcalıklı oturma kartına on seneden beri sahip olan (Fransada olan her bir çocukları için birer sene daha az) İtiraza yer bırakmayacak şekilde « Bütün ücretli meslekler için geçerli » olan çalışma kartını elde edebilirler. 


(DİKKAT : Bir defada altı aydan fazla fransa dışında oturanlar (iç işleri bakanlığından izin alanlar hariç) ayrıcalıklı oturma hakkını kaybederler. 


ÇALIŞMA VE OTURMA KARTLARININ YENİLENMESİ : 


— Gerekli işlemler : Oturma ve çalışma kartının süreki bitince, ikisinide beraber yenilemek gerekir. 


s Süresi : Yukarıda sözü edilen kart bir senelik geçerli ise, bitiminden bir ay önce, eğer kartın süresi bir seneden fazli ise bitiminden üç ay önce. 


Bu işlemler için şunlar gereklidir. 


— Yenilenecek olan kartlar. 


ies İş veren tarafından imzalanmış, işin cinsini, süresini, ve ücretini belirter bir iş sertifikası. 


— Son üç ayın ücret bültenleri (Fiş dö pey). 


— İsim adres yazılmış ve pullunmış bir zarf. 


— Yürürlükte olan pasaport. 


Yeni kartlar hazırlanıncaya kadar üç aylık geçici bir oturma izni verilir. 


İşçi ne çeşit bir kart alır?: Bir senelik oturma ve çalışma kartının yenilenmesinde, işçi üç sene geçerli olan çalışma ve oturma kartını alır. Ondan sonra ise bütün 


meşlekler için geçerli olan C kartını ve on sene geçerli olan ayrıcalıklı oturma kartını alır. 


Bölge veya meslek değiştirme : Şayet göçmen emekçi Fransada henüz bir sene çalışmışsa bu değisiklik mümkün değildir. Eğer çalışma kartının süresini yenilemek gerekmiyorsa. İş bulma kurumuna baş vurmalıdır. Aksi taktirde kartlarının yenilenmesi esnasında meslek ve bölge değiştir- 


, mek için müracaat etmek gerekir. (Bu durum daha zordur). 


(DİKKAT : Bu istek reddedildiği taktirde CGT sendikasını haberdar ediniz.) 
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pE i FİVES'TE i BİRLEŞMİŞ ki 
YÜZ KİRACI 


Cumartesi günü Lille'de Rue de Lannoy'da ADATARELI foyer avlu- 


suna CGT kuzey bölge sendikaları birliği temsilcileriyle girdiğimizde hava hasoğuktu. 


Foyer'in kiracılar komitesi, tekstil, taşıma inşaat dalındaki CGT idarecileriyle genel bir toplantı düzenlemişti. 


« On seneden beri foyer içerisinde her hangi bir yenileme yapılmadı, iç düzenlemeler tarafından haklarımıza saygı gösterilmiyor ». Kader Ben Younes durumu böyle izah ediyordu, ve aynı zamandı ADATARELİ foyer yönetiminden hak istemleri ve birinci toplu sözleşmeliride açıklıyordu. 


CGT'nin CNL'in MRAP'ın desteğini gören bu foyer kiracıları, Foyer yönetiminden istenen hak istemlerinin kabul edilmediği durumunda eylemlerini dahada genişleteceklerine karar veriyorlardı. Jean MISSIAN CGT'nin rolünü anlatıyor, ve 24 - 28 Nisan günleri arasında düzenlenen Ulusal eylem haftasına kiracıların kitlesel bir sekilde katılmasını istiyordu. 


BİLDİRİ 


9, Martta toplanan sosyal ha- edilmez hataları hükümetin maske- 


reketler Fonu (FAS) yönetimi, lemesi söz konusudur. 

foyerlerde oturan göçmen emekçi- Kişisel yardımların ogenelleştilere dönük « Kişisel konut yardı- rilmesinin | Temmuzda tatbike mı » konusunda bu yardımın uygu- konmesı gerekmektedir, bu tarihi 


lanmasını ve uygulanış şartlarını 


hiç bir sorumlu belirtmeye cüret inceledi. 


edememektedir. Fakat önemli olan, ödeneklerin miktarının önemli bir yükselmesinin yoluna doğru gidilmesidir. Toplantı esnasında tartışılan yapılacak artırma yetersiz bulundu. Göçmen emekçilerin hayat şartlarını dahada kötüleştireri bu Yükselmenin miktarını o protesto ediyoruz. 


Toplantının sonunda, CGT Temsilcisi aşağıdaki bildiriyi yaptı : 


« Sonuçta, hükümet ve güçmen emekçiler hükümet .sekreteri tarafından biriktirilen ödenmeyen, o geciktirilen kabul 


BÜTÜN FRANSADA 


CGT, SONACOTRA, AFTAM, ADEF, ADATARELİI gibi Foyerlerde göçmen emekçilerin ve diğer emekçilerin oturma şartlarını iyileştirmek için bütün kiracıları ve kamu oyunu imza kampanyasına çağırıyor. 


SORU : 
oldu ? 


Fransaya geleli kaç yıl 


CEVAP: 7 yıl oldu. 


S.: İlk geldiğinizde kontratla Citroen fabrikasına nu geldiniz ? 


C.: Evet kontratlı olarak Citroen'e geldim. 


S. : Buraya gelmeden önce Fransa hakkında düşündükleriniz ne idi, bu gün daha önce düşündüklerinizi (o gerçekleştirebildinizmi ? 
veya bulabildinizmi ? 


C. : Ben Fransaya gelmeden önce Fransanın çok özgür olduğunu, insan haklarına saygı alduğunu ve insanının insan gibi yaşadığı bir ülke olarak tasavvur ediyordum. Özellikle Pariste olmanın bulunmaz bir nimet oldugunu düşünüyordum. 


Daha gelişimin ilk aylarında umutlarım suya düştü. Tam tersine Parisin bizler için yaşam mücadelesi verdiğimiz diğer şehirlerden farkı olmadığını anladım. Fransanın ise yine yaşam mücadelesi verdiğimiz diğer bir ülkeden farkı yoktur. 


S. : Bize bu konularda bir örnek verebilirmisiniz ? 


C. : Elbette, mesela ben buraya gelmeden önce, bir ev yaptıracak ve bir araba alacak parayı kısa zamanda kazanacağımı düşünüyordum. Şimdi ise kendimi ancak geçindirebiliyorum, iki çocuk ve birde karıma bakmak mecburiyetindeyim. Özgürlükler konusuna gelince, en bisitinden sendika seçme özgürlüğümüz bile yok. İş yerinde ilerici sendikalara üye olan işçiler en Zor şartlar altında çaliştırılarak, tazminatsız olarak işten çıkarmanın yollarına bakılır. 
örnek olarak kendimi verebilirim, 


S. : Citroen iş yerinde hangi sendikaya üye idiniz ve nasıl üye oldunuz ? 


C. : Ben yeni geldiğimde tercüman benide herkes gibi odasına çağırarak fabrikada bir sendikanın olduğunu, ve bununsa CFT olduğunu söyleyerek bana kart verdi. Ve bir yıllık aidat parasını peşin aldı, Ancak bir yıl boyunca bir daha sendika delegesini göremedim, buna rağmen biz onu arıyorduk. 


Sorunlarımızın olduğunu söylediğimizde bize « Burası böyle işinize gelmiyorsa çıkarsınız » diyordu sorunlarımız çekilmez oldu. Bu « sendikanın » hiç birşey yapmayacağını anladık, Ve başka bir sendikaya üye olmak lazım geldiğini düşündük. 


S.: Bize sorunlarınızın oldu- 


CITROEN 


AULNAY'DAN TÜRKİYELİ 
BİR İŞÇİYLE RÖPORTAJ 


gunu ve sendikanın sizinle ilgilenmediğini söylediniz, bu sorunlarınızın neler olduğunu bize açıklayabilirmisiniz ? 


C.: Sorunlarımızın başında çalışma şartlarının kötü oluşu, güvenliksiz oluşu, şefler ve kontramitlerin baskıları, ücretlerin yetirsizliği idari zorluklar, yarınımız- dan emin olmayışımız işten atılma korkusu ve buna benzer sorunlar gelmektedir. Bütün bu sorunların üstesinden gelecek bir sendika ya ihtiyacımız olduğunun bilincindeydik. Bu ise CGT'den başkası olmazdı ve CGT'ye üye oldum. Seçimlere yakın CFT deleğeleri gelir ve bize işimizin iyi olup olmadığını sorar ve eğer memnun değilsek başka bir işe verirdi fakat seçimlerden sonra ise tekrar eski işimize verilirdik. 
Seçimlerden bir kaç gün önce idare bizi çağırır ve CGT oy pusulalarının kendilerine tekrar verilmek üzere verildiğini ve bunları seçimlerden hemen sonra kendilerini geri vermemizi isterlerdi. 
Gördüğünüz gibi tüm bunlar Citroen iş yerinde ne derece sendikal özgürlüğün olduğunu gözler önüne sermektedir. 


S. : Size göre işçilerin sınıf sendikasında toplanabilmeleri için ne yapmak gerekir ? 


C. : İşçilerin .sımf mücadelesini veren sendikalar, basın yayın çalışmalarını dahada hızlandırarak ve tabanla olan ilişkilerini geliştirerek, sık sık foyerlerde toplantılar düzenleyerek, sınıf sendikacılığını işçilere anlatarak, işçilerin bir sendikada birleşmeler ini sağlayabilir, Bu arada şunuda belerteyim Fransanın en güçlü sendikası CGT hakkında anti propaganda yapılmaktadır, mesela CGT'nin komünist olduğu söylenerek işçilerin CGT'ye gitmeleri önleniyor. Bu anti propagandanın kırılması gerekir. 


S.: Bize işi yerinde yapılan baskılar sonucu işi bıraktığınızı söylediniz, bunu açıklarmısınız sizce bu baskıların sebebi nedir ? 


C.: Şunu size kesin olarak söyleyebilirim ki ben CGT üye olduğum için beni işi bırakmaya zorladılar. Müsade ederseniz size baskılar konusunda örnekler vereyim. Mesala ben CGT'ye üye olduktan sonra günde beş altı defa işimin değiştirildiğini söyleyebilirim. Diğer taraftan en tehlikeli işlere veriliyordum, bütün bunlara rağmen işimi bırakmamak için elimden geleni yaptım, fakat daha uzun zaman dayanamadım. 
Sık sık hastalanıyor, istirahat almak Zorunda kalıyordum. Yedi sene çalıştığım halde hiç tazminat alamadan işimden ayrıldım. 
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1977 


Amerikan işçi sendikaları, I Mayıs bayramı hareketini başlatalı 
100 sene oluyor. Ulusal kongrede toplanarak I Mayıs 1886'dan itibaren « Normal iş gününün 8 saat gerektiği varıyorlar. 


olması » kararına 


Bu I Mayıs bütün ülkede büyük yürüyüş ve eylemleriyle tanınıyor. 3 Mayısta Şikago'da Mac-.Cormik fabrikasında grevde olan işçilerin üzerine polis saldırıyor : 6 Ölü 50 yaralı. Ertesi gün 8 Kişinin hükümet tarafından « Elebaşı » diye tutuklanmasından sonra, bunu protesto etmek için yapılan yürüyüşe provakasyon yapılıyor. Tutuklananlardan 3 kişi ağır hapis cezasına çarptırılacak ve diğer beş kişi 1887'de yapılmak üzere idama mahküm edilecektir. Bu şaşırtıcı olay bütün dünyada yankılar uyandırmıştır. 


1886 Yılında bilhassa Ulusal sendikalar birliği federasyonu tarafından, ve Fransız işçi hareketi tarafındanda, bütün işçilerin gücünü, belirli bir istem için belirtilmiş günde bir araya getirme fikri benimsendi. Daha sonra bu fikir uluslararası işçi hareketindede bilinç kazandı, 


1889 Temmuz ayında toplanan — Fransız sendikalarının teklifi 
üzerine — sosyalist enternasyonal kongresi, iş süresini kısaltmak için daha belirgin olarakta « 8 Saatlik iş günü » için emekçilerin uluslararası mücadele günü olan « I Mayısı yapmak » kararını aldı. 
O günden bu güne, dünyanın her tarafında emekçiler I Mayıs günü işlerini bırakıyor ve o zamana ait sosyal ve ekonomik istemleri için eylem yapıyorlar. Bu mücadele günü bu güne kadar büyük başarılar elde etti ediyor. 
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I Mayıs ulusal komitesine » 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Bayramın güvenliğini ve disiplinini sağlamak için 20.000 
DİSK militanı görev aldı. Bayramın sloganları söyleydi : 


— 141-142 ye hayır, 
— Faşizme geçit yok, 


— Referandum hakkını söke söke alırız, 


— İleri demokratik bir dü- 


dı, aynı zamanda alanı çeviren zen. 


yüksek binaların üzerindende ateş açılmaya başlandı :34 ölü 


l.Mayıs 1977 öğle sonu, DİSK genel başkanı Kemal TÜRKLER konuşmasına başladığında yarım milyon emekçi Taksim alanını doldurmuş ve hala alana doğru emekçi kortejleri gelmekteydi. Bayramın ilk 5 saati olaysız geçti, fakat K. TÜRKLER'in konuşmasını bitirmesiyle birlikte. Emekçilerin arasına sokulmayıp dışarda bırakılan maocuların kortejlerinin üç yerinden işçiler üzerine ateş açıl- 


ve yüzlerce yaralı. CIA'nın bu provakasyonuna rağmen disiplin içerisinde soğuk kanlılığını koruyan DİSK güvenlik kuvvetleri büyük bir katliamı engelledi. DİSK Bütün bu oyunları bozdu. « 1 Mayıs 1978 için ileri » şiarını ertesi günü hayata gecirdi. Kurulmuş olan 1 Mayıs komitelirini devamlı çalışan komiteler haline getirdi. Bu sene 
I Mayıs İstanbul ve İzmirde kutlanacaktır. 


1 MAYIS 


İspanya 


Patlayan silahlar, saldıran silahlı güçler, açılan yayılım ateşi Yürüyüşe katılan iki yüz kişinin yaralanması ve yüzlerce kişinin tutuklanması, İspanyada 1 Mayıs işçi bayramı sendikal özgürlükler ve demokratik haklar için yükselen bir ses olacağı yerde hükümet güçleri 1 Mayısa katılan emekçilerin üzerine saldırdı. 


İspanya işçi komisyonları genel sekretere Marcelino Camacho-nun bu saldırıyla ilgili olarak belirttiği gibi, « Yapılan bu saldırı hiçbir durumda ifade edilemez. Silahlı hükümet güçleri ile emekçilerin karşı karşıya geldiği hiç bir an olmadı. Fakat bunun aksine hükümet güçleri emekçilerin üzerine saldırdılar », 


Emekçiler ve sendikal örgütleri öncedende belirttikleri gibi sendikal hak ve özgürlükler için 1 Mayıs işçi bayramını kutlamak istiyorlardı. Bir önceki perşembe günü 
40 seneden beri frankoculuğun yasakladığı sendikaları serbeste çıkaran bir kanun ilan edilmemişmiydi ? Bu kanunla birlikte İspanya işçi komisyonları konfederasyonu CGT, USO ve diğer altı sendika (Bunların arasında Katalonyanın ve Bask ülkesinin sendikalarıda var) bu büyük günde kendi aktivitelerini yapacaklardı... 


Frankoculuğun saldırganlığı devam ediyor veedecek, İspanyanın demokratikleştirilmesinin bütün yollarını kapamak için provokasyonlarına' devam edecektir. 


Fakat İspanyol halkı meseleye başka taraftan bakıyor. Sendikaların legal olmasıyla çok önemli bir zafer kazanılmıştı 2 Mayısta ise yapılan bu polis baskısını ve tutuklamalrı protest oetmek amacıyla metalurji iş kolunda greve gidilmişti. 
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Pariste ve Fransanın diğer bütün ` büyük şehirlerinde kutlanacak olan ` I Mayıs işçi bayramını haber vere- | cek olan ulusal eylem günü 28 nisanda yapılacak. Bu günde büyük “ bir güven ve ümit rüzgarı, bütün milliyetlerden emekçileri omuz omu- © za birleştirecektir. N 


I Mayıs bayramının itici gücüyle, © ondan sonraki birbirini izleyen gün: “ lerde bir dizi eylemler örgütlenerek" 
ortaya konmaktadır, Hatırlarsanız 4 
mayısta petrol işinde çalışan emekçiler greve gittiler, ve yine Dassault'da, © SNIAS'ta, CEM'de, siderurji'de, ma- ` den işlerinde limanlarda, I Mayıstan ! 
hemen sonra verilen mücadelelerde “ büyük başarılar elde edilmiştir. Bu ` seneki I Mayıs bayramıda Fransanın bütün her tarafında verilecek olan mücadeleler için bir randevu olacaktır. 


1978 


I Mayıs, Fransadaki emekçiler tarihinin kalbinde olacktır. Emekçiler tarafından istenen hayatı değişikliğe uğratmak meselesi, ve yeterli derecede temel olan bu muhakkak olan değişimlerin perspektifi hala mevcuttur, 


Patronlar 1978 Mart ayında önemli değişimlerin olmasını az bir farkla engeleyerek yine iktidara geldiler ve kendi çıkarlarını koru yorlar. Fakat eskisinden daha güçlü olarak, özgürlükler, iş şartları, ücretlerin yükseltilmesi meselesi gündeme gelmektedir. 


Bütün milliyetlerden emekçiler, I Mayısta aynı gün aynı zamanda Fransanın ve bütün dünya şehirlerinin sokaklarında bir araya gelerek seslerini hep birlikte duyuracaklardır. 


Ne kadar kalabalık olurlarsa güçleride o derece büyüyecektir. CGT saflarında birleştikleri müddetçe daha iyi örgütlenecekler daha iyi hak alacaklardır. O halde ne bir işçi, ne bir tekniksiyen bu eylemin dışında kalmamalıdır. Genç kız genç erkek göçmenler bu gün sizin geleceğinize etki edecek gündür, kadın göçmenler bu saat sizin herkesin 


yanında sesinizi duyuracağınız bir saatır. 


Yaşasın bütün dünya kadın ve erkek emekçilerinin I Mayıs bayramı. 


Türkiyede ilk büyük grev 1872 yılındadır. İstanbul tersane işçileri ücretlerinin ödenmemesi» karşısında greve gittiler, İstanbul ve çevresindeki yüzlerce işçi bu eyleme katıldı. 


1908 yılında bir seri işçi hareketi ve 
grevler patlak verdi, yapılan burjuva devriminden sonrada adeletsizlikler alabildiğine gidiyordu. Yine aynı sene ilk olarak sendikal örgütlenme. oldu. 
Grev haklarını yasaklayan ilk kanunda 
1908 yılında çıkarılmıştır, daha sonra 
bu yasaklama 1936 yılında çıkarılan iş kanunu ile katılaştırıldı. Işçi hareketine karşı uygulanan baskı 60 yıllarına kadar sertliğini korudu. Bu arada şunuda belirtmek gerekirki işbirlikçi burjuvazi yükselen işçi hareketini kırmak ve aynı zamanda 1952 yılında kurulacak olan sınıf işbirlikçisi Türk-iş sendikasını kurma hazırlıklarınıyapıyordu. Grev ve sendikal örgüfhakkı 1961 yılında anayasal hale geldi. Bu tarihten sonra grevler genellikle özel sektörlerde zaman zaman fabrikaları işgal etmek suretiyle devam etti. İşçiler patronların 


karşısında olduğu gibi, sınıf işbirlik- 


isi Türk-iş sendikasına karşıda tavır asata 1967 yılına kadar (DISK in kuruluşu) 200'e yakan grev örgütlendi. 


DİSK 1967 yılından 1975 yılına kadar, mücadele içerisinde kazandığı tecrübelerle gerçek bir sınıf ve kitle sendikası haline geliyordu. DİSK'te gelişen bu atılımlar 5. kongrede kendini gösterdi. 12 Mart 1971 faşist baskılar döneminde bütün ilerici güçler gibi DİSK'de bu baskılara korkusuzca karşı koydu. Bu dönemde grev hakkı kısıtlandi, DİSK idarecileri devlet güvenlik 


RİNE 


mahkemelerinde yargılandı, fakat DİSK hiç bir zaman işçileri kendi bünyesende toplamayı durdurmadı. 


5. Kongrede DİSK genel sekreteri İbrahim GÜZELCE sınıf ve kitle sendikacılığının uygulanmasında büyük bir rol oynadı. 1976 nisan ayında 55 yasında öldü. 1925 yılından beri süre gelen I Mayıs işçi bayramını kutlama yasağını DISğ, 1976 yılında 500.000 
emekçiyi bir araya toplayarak kırdı. Bu zafer, birbirini izleyen diğer günlerde bir çok zaferi hazırlıyordu. Eylül ayında « Genel yas » diye adlandırılan genel grev ilan edildi. Bu eylem, MC. hükümeti tarafından meclise sunulan ve DGM'lerin devaminı isteyen anti-demokratik bir kanuna karşı ortaya konmuştu. DİSK - yine | Eylülde uluslararası barış gününü kutluyor ve 1977 
l Mayısına hazırlanıyordu. Bu 700 000 
emekçinin ' katılıp 34 ölü verdiği | Mayısa .bir taraftan maocular diğer taraftan ise polis ve faşist komandolar saldırdı. 1977 Temmuz ayında DİSK bütün demokratik güçleri tırmanan faşizme karşı ulusal demıkratik cephede 
birleşmeye çağırıyordu. Yine 1977 
yılında Türkiye, Maden - İş bayrağı altında 40 000 bin işçinin grevine şahit oluyor. Patron sendikasına karşı konan bu grev 6 ocakta zaferle bitiyor. 


Bu gün DİSK'in istemleri. sendikal olduğu kadar politiktirde. 


— Genelgrev ve dayanışma grevi hakkı - Lokavtın yasaklanması - Referandum hakkı - Emekçilerin alım gücünün yükseltilmesi - | Mayıs işçi bayramının resmi olarak tanınması - 141 - 142' nin kaldırılması, 


CGT, dünyanın dört yi me yaşamak ve hak ve özgürlükler için mücadele eden halklarla dayanışma içerisindedir. 1 Mayıs 
1978 bir defa daha uluslararası emekçilerin dayanışma günü 


olacaktır. 


İran 


CGT, şimdiye kadar bütün haksızlıklar karşısında yaptığı protestolardan sonra, hayat şartlarının iyileştirilmesi ` ve demokratik hak ve özgürlükler için 21 Şubatta Tebrizde yürüyüş yapan emekçilerin ve demokratların katledilmesini şiddetle protesto eder. 


Şiddetli ve affedilmez bir baskıyla ezilen İran emekçileri, bu seneki 1 Mayısta CGT nin aktif dayanışmasına güvenebilirler. 


Güney Afrika 


Il. Uluslararası sendikal konferansta, Güney afrika emekçileri ve halklarıyla dayanışmada bulunmak için karara varılan dayanışma haftası vesilesiyle (FSM - CISL - CNT tarafından) CGT özgürlükler için, insanlık dışı idarenin karşısında, Afrika emekçilerinin verdiği mücadeleyine dayanışmasını götür- ü. 


CGT, bilhassa 23 seneden beri Afrika halklarının mücadelesine önderlik eden Güney Afrika sendikal merkezine dayanışmasını bildirmektedir. Güney Afrikaya yerleşmiş olan yabancılar, büyük şirketler ve Vorster in ırkçı idaresi tarafından devamlı olarak baskı altında tutulan SACTU ve militanları devamlı olarak yargılanmakta ve tutuklanmaktadırlar. Durmak bil- 


Filistin i 


daha olmak üzere Filistin halkını yok etmek için saldırıya geçti. 


CGT, Filistin sivil halkı arasından çok sayıda kişinin katledilmesine s€- bep olan, İsrailin yaptığı bu saldırı karşısında büyük bir tiksintiyle protestosunu bildirdi. Yapılan bu saldırı bölgede bir savaş tehlikesini kışkırtmaktadır, 


CGT emekçilerin ve bölgedeki bütün halkların, hükümetlerin çıkarlarına bir barışın yapılmasını bunun süreli olmasını diliyor, ve aynı zamanda Filistin halkının varlığını kabul edecek olan politik anlaşmaların yapılmasını istiyor, İsrail tarafından 1967 yılından beri işgal edilen topraklardan İsrailin geri çekilmesini, filistin halkının özgür ve bağımsız bir devlet kurmasını ve yine bütün bunlar için en kısa zamanda görüşmelerin başlamasını diliyor. 


CGT, aynı zamanda, İsrail hükümetinin yürüttüğü saldırgan politika ve arap topraklarını işgal etme planları karşısında, bütün yapılan baskılara rağmen barış için mücadele eden israil ilericilerine dayanışmasını bildiriyor. 


Ve yine CGT, Lübnan halkına ve emekçilerine zorla kabul ettirilmeye çalışılan yeni önlemler karşısında, Filistin emekçileri federasyonu ve Lübnan işçileri federasyonuna dayanışmasını bildiriyor. 


meyen sömürü, ırkçı ve sosyal ayırımlar karşısında insan saygınlığı için, sendikal ve demokratik özgürlükler için: mücadele eden sendi- 


kal militanlara baskı uygulanmaktadır. 


CGT yine bir defa daha Fransız hükümetinin ırkçı Vorster idaresiyle olan askeri, ticari ve endüstriyel ilişkilerini mahküm ediyor ve yine memleketimizin emekçilerinin çıkarına ve bütün Afrika halklarının yararına ilişkilerin düzeltilmesini talep ediyor, Vorster idaresine karşı bir tutum almaya çağırıyor. 


Aynı zamanda CGT, demokratik özgürlükler ve kendi ulusal bağımsızlıkları için mücadele eden ZiM-BAVE ve NAMBIYA halklarına dayanışmasını belirtmektedir. 


BUNU BİLİYORMUSUNUZ 


Bu sene DİSK'in kutlayacağı I Mayıs işçi bayramı için, GGT göçmen emekçiler sorumlu sekreterlerinden Denis BORD'un başkanlığında bir delegasyon Türkiyeye gitmektedir. 


YABANCI 
ÇİLER 


EYLEM İÇİN MİLİTANIN 
EL KİTABI 


CGT türkiyeli emekçilerin Fransadaki haklarını belirten 


bir klavuzu. Türkçe olarak Direk olarak CGT örgütlerinden satın $ 


yayınlamıştır. Bu kitap çalıştı- aldığınız taktirde ederi 15 F. Posta ile gınız iş yerlerinde, verdiğiniz gazetemiz adresinden istediğiniz takmücadelelerde sizlere yardımcı trde posta masrafıyla birlikte olacaktır. 20 Franktır. 


Sendikamız CGT, haftada bir 


açılış toplantısına CGT merkez gün bir araya gelebilmeleri, 


göçmen emekçiler sorumlu 


TÜRKİYELİ, 


konuşabilmeleri sorunlarını sekreterlerinden, LANÇON i 

e anlatabilmeleri ve CGT’ye üye François, AEFTI sorumluların- Adres : | 

EMEKCİ olabilmeleri için bir lokali dan MARDON François ve > E i 
5 Türkiyeli emekçilere vermekte- 49, rue Montmartre 


Paris CGT UD'si yürütme kurulu üyesi Okan GÜNALP katılmışlardır. 


dir. Bundan önce Rue Blanche' 
ta bulunan lokal kapatılmış yerine başka bir lokal Türkiyeli emekçilere verilmiştir. 16 Nisan pazar günü yapılan lokalin 


ıkinci kat 


ARKADAŞLAR 


PARIS 2”, 
| 


Lokal her pazar günü saat 


Metro: Les Halles. 
14'ten itibaren açıktır. 


Türkiyede yayınlanan « yürüyüş » dergisi, « Tercüman » ve « Sabah gazeteleri », Disk üzerine bir takım görüşleri CGT' ye mal etmek istediler. 

« Yürüyüş » te çıkan «- CGT DISK Anorko sendikalizme sürüklendi » başlıklı yazıya dayanarak, Türk haber ajansının verdiği haber Tercüman’ da « Fransanın en büyük sendikası DİSK'in eski yönetimini suçluyor », Sabah gazetesinde ise, « DİSK anarşi ve sendikacılığı bir arada yürütüyor.» Şeklinde çıktı. Haberler CGT'nin uluslar arası bültenini kaynak göstererek CGT'nin görüşleri gibi sunulmak istendi. 


CGT'NIN BASIN BÜLTENİ 


CGT'nin uluslararası bülteninde * 


böyle bir yazı, kaynağı belirtilerek yer almıştır. Bu basın bülteni CGT' nin görüşlerini yansıtmaz. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlemeler yaparak, kimin ne: düşündüğünü CGT'nin kendi elemanlarına iletir. Bu bültende çeşitli yayınlardaki görüşler hatta CISL (Uluslar arası Hür sendikalar Konfederasyonü) görüşleri veya Giscard hükümetinin yeni - sömürgeçi görüşleri bile zaman zaman yer alır. 
HABERİN KAYNAĞI 

Bu basın bülteninde çıkan söz konusu yazı. Belçikada bulunan ve Türkiye işçi Partisi ile yakınlığıyla taninan « Info-Türk » ajansının yayınların-dan alınmığtır. CGT'nin bülteninde yayının kaynağı açıkça belirtilmiştir. Yazıda bulunan görüşler CGT'nin DISK üzerine görüşleriyle 


yakından uzaktan alakalı olmayıp 
« İnfo - Türk ajansı » nın kendi görüşlerıdir. É 


KIME HİZMET ? 


Ilk kez haberin yayınlandığı « Yürüyüş » dergisi Belçikadaki « İnfo - Türk ajansı » gibi TİP'e yakınlığıyla tanınır. 

« İnfo - Türk ajansı » nın görüşlerini CGT'nin görüşleri gibi sunmak isteyen « Yürüyüş » dergisinin bir takım ufak hesaplarına CGT'yi alet etmek istemelerinden başka şey düşünmek güç. Fakat her durumda, 


yapılan iş, Türkiye işçi sınıfı ve onun sendikal örgütü DİSK önünde CGT'yi tahrif etme niteliğindedir. - 


CGT'nin adını almaktan kaçınan, Almanyadaki basımıyla Avrupa ve özellikle Fransada faşist ve gerici güçlerin fikir cencülüğünü yapmaya çalışan Tercüman gazetesi ise ilk kez CGT'den « Fransanın en büyük sendikası » olarak söz etmektedir. 
CGT'nin Fransada verdiği mücadeleden tek kelime bile bahsetmeyen, yayınlarında sürekli DİSK'e saldıran bu gazetenin, bu yazıyı yayınlamakta 


CGT - DİSK İLİSKİLERİ 


hangi amaçlar taşıdığı herkesçe malumdur. 


CGT, YAZI HAKKINDA 
NE DÜŞÜNÜYOR ? 

« İnfo - Türk ajansı »'nda yayınlanan yazı, DİSK'in eski yöneticilerine bir saldırı görünümü altında, Türkiye işçi sınıfının sınıf temeli üzerinden mücadele veren tek sendikal örgütü DİSK'in bizzat kendisine saldırmaktadır. 


Yazı aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının ve DİSK'in Tırmanan fa- 


şizme karşı, hakları ve özgürlükleri için verdiği mücadeleye saldırmakta ve bu mücadele hakkında küçümseyici, çarpıtıcı bir takım görüşler öne sürmektedir. Avrupadaki sendikal ve demokratik örgütlerle DİSK'in gelişen ilişkilerini zayıflatmaya yönelik niteliklerde taşımaktadır. Yazıda ileri sürülen görüşler, işçi sınıfının sendikal mücadelesini geliştirici, güçlendirici olmaktan çok uzak, onu zayıflatmaya yöneliktir. 


CGT - DİSK İLİŞKİLERİ 
CGT. DİSK ile ilişkilerinin geliş- 


mesinden, güçlenmesinden, yeni boyutlara ulaşmasından yanadır. 


Söz konusu yazının CGT'nin görüşlerinden çok uzak olduğu, CGT-DİSK ilişkilerine de bir göz atıldığı taktirde açıkça görülür. CGT-DİSK ilişkileri geçtiğimiz yıllarda gelişmiş ve somutlaşmıştır. Bu karşılıklı ilişkiler çerçevesinde, CGT - DİSK arasında « Fransadaki Türkiyeli göçmen işçiler » üzerine bir anlaşma 
1977 Yılında her iki konfederasyon 
tarafından imzalanmıştır. CGT her fırsatta DİSK'in, sendikal ve demokratik hak ve özgürlükler için verdiği mücadelede somut desteğini ihmal etmemiştir. DGM'lere karşı direnişler, | Mayıs gösterileri... Bu somut dayanışmanın örneklerinden sadece bir kaçıdır. Aynı dayanışma iş kollarındakı federaşyonlar arasındada her geçen gün dahada gelişmektedir. Son olarak Maden - İş'in MESS'e karşı direnişinde CGT'nin metalurji federasyonu maddi ve manevi desteğini iletmekten kaçınmamıştır. 


CGT'nin DİSK hakkındaki görüşlerini, «İnfo - Türk ajansl » görüşleriyle birleştirmek gerçekleri tahrif etmenin ötesinde, art niyetler taşidığının açık bir örneğidir. Kendi 


görüşlerini (CGT'ye mal etmeye - 


çabalamak kendi gerçek amaçlarını yansıtmaktan başka bir şey olamaz. 
Yoksa CGT ve DİSK'in gelişen ilişkileri ve karşılıklı iş birliğine kimsenin zarar vermesine imkan bırakılmayacaktır. 


IŞ 
YERİNDE 
ÜYE 


Ertesi günden itibaren, küçük gruplar halinde dolaşan kadın işçiler, Strasbourg'da 
TELIC iş yerinin kapısı önünde duran CGT militanlarıyla konuşmaya başlıyorlardı. 3 ta- 


nesi enterim olan 10 işçi CGT' 
ye üye oldu. 


19 yaşındaki bir genç kız 
şöyle diyordu, « Enterim iş yeri aylığım üzerinden 600 F, geri alıyor. SMIC olarak kazandığımdan bana ancak 1200 F. kaiyor. Haftada 41 saat için verilen bu parayla yaşanırmı?» 


8. Mart kadınlar gününü kutlamak için, ellerinde kırmızı lavanta çiçekleri olan Yugoslav kadın emekçiler sevinçli bir 


şekilde hazırlanıyorlar. Onlar 


arasından ikisi CGT'ye üye oldu 


— > 


| 


ve sendikalı arkadaşlarıyla tartışmayı önerdiler. 


Fransanın diğer bütün iş yerlerinde olduğu gibi TELIC iş yerindeki CGT militanları, CGT'ye üye kazanmak için elden kart verme eylemine başladılar. Hak istemlerimizi 


almak, daha güçlü olmak ve izole olmamak üye olmak gerek. 


için CGT'ye 


Sizler için daha şimdiden, bir gün daha kaybetmeden memleketinize dönebilmenizi sağlamak için, büyük şehirlerden ilave seferleri düzenlendi. 


SİZDE TATİLLERİNİZİ 
DAHA ŞİMDİDEN DÜŞÜNÜNÜZ, YERLERİNİZİ ŞİMDİDEN AYIRTINIZ. 
AİLELERİNİZİ HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN GÖNDERİNİZ, MÜMKÜN OLURSA HAFTA SONLARI VE 1-15-29 TEMMUZ GÜNLERİ 

- SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININIZ. 


PA 


CGT GENEL SEKRETERİ GEORGES SEGUY'NİN BİLDİRİSİ 


Bu günkü seçim sistemi, seçim sonuçlarını işe yaramaz hale getirdi. 


Sağ partiler gerilemesine rağmen iktidarda kalmaya devam edecekler. Biz gerçekçi sendikacılarız ve bu durum bizi çok yakından ilgilendirmektedir. 


Seçimler sona erdi fakat ekonomik ve sosyal problemler olduğu gibi durmaktadir. 


Seçim kampanyası müddetince çoğunluğun sözcülerinin ilan ettiklerini saygılı bir şekilde dinledik, inceledik. Onlar genel olarak şunları söylediler : Eğer biz seçilirsek sosyal avantajlar tanıyacağız, iyi bir politika uygulayacağız, yeni yeni iş sahaları meydana getireceğiz, en aşağı ücreti 2.400 F yapacağız, 5. izin haftasını tanıyacağız, 


Eğer bu ileri sürünlenler seçim demogojisi şeklinde alınmamış olsaydı, önemli bir sonuç getirecekti. 


Bu perspektif içerisinde kurulacak olan hükümet ve patronların sendikası (CNPF) en kısa zamanda en acil sorunlaraçare aramak için, sendikalarla görüşmelerini teklif ediyoruz: Ücretler, iş, emeklilik, iş şartları ve sendikal haklar. 


Aşağıdaki gösterilenlere karar vermek için ortak anlaşmalar üst komisyonundan muhakkak bir çağırı bekliyoruz. 


Tatillerinize daha zaman olmasına 


FRANSIZ HAVA YOLLARI 


ragmen 


— Bir nisandan itibaren, haftada 40 saat olmak üzere en aşağı ücreti (SMIC) 2.400 F olarak istiyoruz. 


Ve tam yerine oturtmak için ise, 


— Enflasyonun sonuçları karşısında, ücretler alım gücü ve emekiliği garanti edecek tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 


Bütün özel ve devlet sektörlerinde, profesyonel iş kollarında aşagıda belirtilen sorunların ortak anlaşmalar içerisinde yer almasını istiyoruz. 


— ücretlerin yükseltilmesi, kesintilerin kademelere göre yapılması bütün ücret ayırımcılıkları- nın ortadan kaldırılması. 


— iş şartlarının, sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi. 


— Sendikal hakların tanınması. 


Yapılan bu önerilere hükümet ve CNPF tarafından verilecek cevaplara göre, 30-31 Mart günleri toplanacak olan, konfederal komitemizin toplantısı esnasında bu öneriler bir sonuca bağlanacaktır. 


Bundan böyle mevcut olan sendikal örgütlere büyük görevler düştügü açıktır. CGT daha geniş ve tesirli bir birlik sağlamak için kendi üzerine düşen her şeyi yapacaktır. 


PARİS, 19 MART 1978. 


Çünkü bu günlerde hava alanları kalabalıktır. 
Yalnız gidişinizde değil varışınızdada zaman 


kaybetmenize sebep olur. 


RAHAT BİR SEYAHAT ETMEK İSTİYORSANIZ HAFTA ARASINI TERCİH EDİNİZ. 


Yer ayırtmanız daha kolay, hava alanı daha sakın, ve görevlilerinde sizinle meşgul olmaları için 


daha çok zamanı olacaktır. 


Şimdiden gerekli bilgileri edinip, yerlerinizi seyahat accentanız veya AIR FRANCE 


acentalarından ayırtınız, 


İREN 


İY o. e 


16 Mart günü İstanbul üniversitesi ögrencilerine yapılan bombalı ve silahlı saldırıdan sonra 7 ögrenci ölmüş yüze ya- 


FAŞİZME 
İHTAR 


kın öğrenci ise yaralanmıştır. 
Faşist komandolar okuldan çıkan öğrencilerin üzerine bomba atmışlar arkasından silahlarla ateş etmişlerdir. Yayınlanan bazı belgelere göre Yapılan bu faşist saldrı daha önceden polis yetkililerine bildirilmiştir. Buna rağmen polis hiç bir tedbir almamıştır. Ölen öğrencilerin cenazesine büyük bir öğrenci ve halk kitlesi katılmıştır cenaze- 


ler askeri uçaklarla memleketle- 


rine gönderilmiştir. 


Bu olaydan ve Türkiyenin her 


yerinde yapılan faşist saldırıla- 


rın youğun bir hale gelmesin- den sonra, DİSK, « faşizme ihtar » grevine karar vermiştir. 
Bütün DİSK üyelerine, diğer sendikalı, sendikasız, Türk — iş'li bütün emekçilere bir çağırı yaparak 20 Mart pazartesi günü için iki saatlik işi bırakmaya çağırmıştır. Bu çağırıya yaklaşık olarak 610.000 emekçi cevap vererek işi bırakmışlardır. Bunların dışında. Öğretmenler, 


öğrenciler, memurlar, demokratik kuruluşlar ve daha birçok 


katmanlardan kişiler bu çağırıya 


gerek fiili gerekse manevi olarak cevap vermişlerdir. 20 
Martta Türkiyenin bütün büyük sehirlerinde faşizme ihtar yürüyüş ve mitingleri yapılmıştır. 


DİSK'in bu eyleminin « kanusuz » olarak niteleyen CHP ağırlıklı Ecevit hükümeti, grev yapan emekçilerin üç yüze yakınını (o tutuklamıştır. Başta DİSK merkezi olmak üzere bütün demokratik kitle örgütleri yayınladıkları bildirilerde, tutuklamaların durdurulmasını ve tutuklanaların derhal serbest bırakılmasını istemişlerdir. Arkasından hakkında soruşturma açılan DİSK yürütme kurulu, Bakırköy Cumhuriyet savcılığına giderek ifade vermiştir. Yürütme kurulu içerde ifade verirken dışarıda toplanan kalabalık, « Faşizme geçit yok » « Kahrolsun faşizm » diye bağırmıştır. 


BAŞTÜRK, . adliye önünde yaptışı konuşmada, DİSK'in faşizme karşı verilecek mücadelede yıkılmaz bir kale olacağını belirtmiş faşist yuvalarının dağıtılmasını ve faşist katiller- den hesap sorulmasını istemiş ve özetle şöyle devam etmiştir. 
« Yasalarımıza göre insanların öldürülmesi suçtur. Öğrenim ve çalışma hayatının düzgünce devam ettirilmesinin mücadelesini sürdüren işçiler, bundan sonra ülkemizde insanların öldürülmesine ve faşizmin devlet yönetimine el uzatmasına müsamaha ve müsade etmeyecektir. » 


DOĞAN 
ÖZ ÖLDÜRÜLDÜ 


Türkiyede faşist komandolar gün geçtikçe saldırılarını ve katliamlarını artırıyorlar. Kendinden olmayan herkese saldıran faşistler bu seferde adalet organlarını hedef aldılar, ve kendilerine demokrat olmasıyla tanınan savcı yardımcısı Doğan ÖZ'ü hedef olarak seçtiler. 
Önceden hazırlanmış bir tuzakla planlı bir 


KISA... 


çıkarmakta ve sendikal 
- vermektedir. 


Ülker bisküi 


— DİSK'e bağlı gıda-iş sendikası 1500 işçi adına 

ve Nestlede toplu sözle 
Ayrıca dini bayramlarda 500TL., üç maaş ikramiye ve izin parasından başka 1000 TL. izin ei 


KISA.. KISA... 


— Türkiyede ilk defa Maden - İş sendikası duvar gazetesini gerçekleştirdi. Gazeteyi iş yeri basın kurulu gelişme ile eğitim konularına yer 


şme imzalamıştır. 


ğı alınmıştır. 


şekilde, sabah evinden işine gitmek için çıkan Doğan ÖZ'e silahla saldırıp öldürdüler. 


Doğan ÖZ'ün cenazesini kaldırmak için bütün demokratik örgütler el ele vererek, töreni anti-faşis't bir eylem haline getirdiler. 
Cenaze törenine, hukukçular işçiler, ögretmenler, öğrenciler ve teknik elemanlar kalabalık bir şekilde katıldılar. Bunların dışında, Baş bakan bakanlar, CHP'li parlamenterler ve daha bir çokları törende hazır bulundular. 


30 bin kişinin üzerinde insanın katıldığı 
cenaze töreninde, « Doğanlar ölmez » « faşizme geçit yok » « faşist yuvaları dntılsın » gibi anti- faşist sloganlar haykırıldı. 


Vasıfsız işçilerin ücretlerine birinci yıl 9,50 ikinci yıl 
7 lira zam kalifiye işçilere birinci yıl 10 ikinci yıl 7,50 TL., 
ustalara ise birinci yıl 10,50, ikinci yıl 8 TL. saat ücretine zam alınmıştır. Ayrıca her yıl saat ücretlerine 30 krş kıdem zammı alınmıştır. 


— Kayseride DİSK'e bağlı Maden-İş, Tek Ges - İş, Gıda ve Lastik- İş MHP ve ülkü ocaklarının saldırılarına karşı eylem birliği kararı almıslardır. Yapılan ortak açıklamada « Emperyalizmin ülkemizdeki açık ve gizli örgütleri ve onların arkasındaki tekelci sermaye toprak beyleri gerici güçler demokrasiyi bogazlamak için cuntaçılığa oynamaktadırlar, MHP hükümeti alaşağı etmek ve kanlı iktidarını kurmak istemektedir » ve işçi Sınıfının yolundan yürüyen demokratik güçlerle eylem birliğini sürdüreceklerini açıklamaktadırlar. 


di mii mm 213, rue Lafayette, PARIS X™, Tel. 200-33-31 — Directeur de publication: François LANÇON — N° de commission paritaire: 158 D 73. 
İŞÇİNİN GUCU pa, IMPRIMERIE LENSOISE, 30, rue Gasimir.Beügnet, 62300 LENS. 


Travail exécuté par des ouvriers syndiqués. 


m m» a 


